





HELLO!

Ik ben saskia.

Ik kom uit Tilburg, Brabant.

Moeder van twee jongens en vriendin
van Rob.

Ik ben ruim 20 jaar doktersassistente
geweest, maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan en mijn creatieve kant
zocht een weg naar buiten.
Tegenwoordig vind je mij praktisch
nergens zonder camera.

Ik ben dus een creatief persoon die altijd zocht
naar een manier om hieraan uiting te geven. Als
kind maakte ik toneelstukjes en zong i1k bij een
kinderkoor. Tekenen, schilderen..

Later ging ik piano spelen en bij een
toneelclub.

Nog later ging ik studeren aan het
conservatorium. Muziektheater.

Ik vond het helemaal geweldig. Verhalen vertellen
met muziek, Ticht, het creéren van sfeer.

Maar zelf heb ik een haat-liefde verhouding met
op het podium staan. Ik voelde dan altijd dat ik
iemand anders moest worden. En ik sta niet zo
graag op de voorgrond.

Foto’s en beeld intrigeerde me altijd al, en toen
ik kinderen kreeg en ik een goede camera kocht
ging er een wereld aan mogelijkheden voor me
open. Ik kon nu uitdrukking geven aan wat ik
zag. Aan de beleving. Alles uit een beeld
halen.

Tegenwoordig combineer ik mijn fotografie ook met
het maken van analoge film. waarom analoog? Omdat
niets de sfeer hiervan evenaart. Het gevoel en de
nostalgie zijn zo waardevol en doet echt wat met
je emoties. Het combineren van deze beelden met
muziek Tegt voor mij echt alle puzzelstukjes op
zijn plek!
















































